
N13       Kleur bekennen 
 

 
 

Je leven is grijs je durft niet te kiezen 
D’r net tussen in ’t kan dooien, ’t kan vriezen 
Zo leef je om toch maar niets te verliezen, Om toch maar niets te verliezen 
Je rekent je rijk denkt alles te winnen, berekent je tijd want binnen is binnen 
Zo werk je zonder je ooit, zo werk je zonder je ooit, zonder je ooit te bezinnen 
  

 Schilder je leven in duizenden kleuren,  
Speel met de stralende kleur van Gods licht 
Durf maar probeer maar en zie het gebeuren,  
die heldere kleuren verruimen je zicht 
 

 
 

Je bent kleurenblind je houdt je gesloten 
Bent bang voor het licht hebt zelden genoten 
Waarom toch heb jij jezelf zo verstoten, heb je jezelf zo verstoten 
Jij grijze muis wie leert je zo kennen, het veilige midden de waarheid ontkennen 
Wanneer durf jij nu eens, wanneer durf jij nu eens, durf je eens kleur te bekennen 
 

 Schilder je leven in duizenden kleuren,  
speel met de stralende kleur van Gods licht 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren 
Die heldere kleur die verruimt je zicht 
 

 Kijk om je heen ontdek het wonder, wordt stil en bewonder ontdek dan 
Ontdek dan daar wil geen mens meer zonder, daar wil geen mens ooit zonder 
Doe met ons mee er valt iets te vieren, kleurrijk en licht door niets te ontsieren 
Gods vrede kent Gods vrede kent, kent geen gesloten vizieren 
 

Schilder je leven in duizenden kleuren 
Speel met de stralende kleur van Gods licht 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren 
Die heldere kleur die verruimt je zicht 
 

 Schilder je leven in duizenden kleuren 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren 
Schilder je leven in duizenden kleuren 
Speel met de stralende kleur van Gods licht 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren 
Die heldere kleur die verruimt je zicht 
Die heldere kleur die verruimt je zicht 
Die heldere kleur die verruimt je zicht 
 
 


