
N14       Woorden, woorden 
 

 

1 SA 
 
SATB 

Je hebt al zoveel uitgelegd. Met zoveel woorden niets gezegd 
Hoe groot Hij is en grenzeloos 
oneindig en verheven. 
Je hebt zoveel te veel gedaan.  
Je bent zover te ver gegaan. 
Vertel me waar ik stilte vind en luister nou eens even. 
 

Refr.  Woorden, woorden, zoveel woorden gaan voorbij en blijven komen 
Woorden, woorden, zoveel woorden, zoveel loze woorden stromen. 
 

2 SA 
 
SATB 

Je praat altijd en overal, je bouwt uit woorden een heelal. 
Maar Hij is stil, zo weerloos stil 
een woordeloos gegeven. 
Je kickt op woorden overschot.  
Je hakt uit taal je eigen God. 
Maar Hij is meer dan mensentaal, een bron van eeuwig leven. 
 

Refr.  Woorden, woorden, zoveel woorden gaan voorbij en blijven komen 
Woorden, woorden, zoveel woorden, zoveel loze woorden stromen 
 

3 TB 
 
SATB 

Er is een woord dat dieper gaat, een woord dat ruimte open laat. 
De stem van God, een woord van ver, dat roerloos op zal klinken 
Een ingetogen stroom van licht. 
Een woord dat wonderen verricht. 
De stem van Hem, die Jezus heet, een woord om in te drinken. 
 

Refr.  Woorden, woorden, zoveel woorden gaan voorbij en blijven komen 
Woorden, woorden, zoveel woorden, zoveel loze woorden stromen 
 

 


